
Vincent van Gogh, afgebeeld in de Martinuskerk 

Vincent, Vincent en Vincent, opa, oom en kunstenaar: talrijke plekken in Princenhage 
verwijzen naar hen (De Stem, 26 augustus 2015). In het artikel vergeet men echter één van 
de zesentwintig ‘raampjes van pastoor Bouman’ in de Martinuskerk te vermelden. Op één 
van die raampjes, gemaakt door glazenier G. Huntjes in het glasatelier van de gebroeders 
Cor en Jo Wuisman in Breda, staat Vincent afgebeeld. Dit op verzoek van de pastoor. Vincent 
had 30 december 1876 een avonddienst in zijn kerk bijgewoond, voorafgaand aan een 
bezoek aan oom Cent in de fraaie villa Mertersem. Vincent, zo vertelt Rinie Maas in zijn 
Stadshelden (2008, blz. 105), was onder de indruk van wat hij “in de Roomsche kerk” zag: 
“Het was een mooi gezicht, al die boeren en boerinnen met hun zwarte kleeren en witte 
mutsen, en de kerk zag er zo vriendelijk uit bij het avondlicht.” 
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